
 

 

 

Stichting “iepen lanskip om’e Botmar” 

 
Beste lezer 
Onlangs heeft een groep betrokken bewoners de 
stichting “Iepen Lânskip om’e Botmar” opgericht. 
Wij willen ons graag voorstellen. 
 
Als stichting willen wij de omgeving rondom de 
Botmar een stem en een gezicht geven. Zoals in 
onze statuten staat beschreven is daarbij ons 
belangrijkste doel: “het behouden van een open 
landschap rond de Botmar met een evenwichtige 
mix van wonen, werken, recreëren, natuur, rust en 
nachtelijk duister met oog voor de 
landschappelijke, cultuurhistorische en educatieve 
waarden van het gebied”  
 
Waarom rondom de Botmar? 
De Botmar is een centraal gelegen meer aan de 
rand van de gemeente Heerenveen dat de 
verschillende buurtschappen verbindt. Het gebied 
rondom de Botmar, zo dicht naast de Wijde Ee -
het grootste stiltegebied van Friesland- kenmerkt 
zich door een open agrarisch landschap waar nog 
altijd een, voor Nederland steeds zeldzamer 
wordende, donkerte en stilte heersen die 
essentieel zijn voor dier en mens in deze 
omgeving. Een meer en het gebied daaromheen 
dat in onze ogen de open landschappelijke 
waarden goed kan vertegenwoordigen. 
  

 

Waarom een stem en gezicht geven 
In de afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat de 
unieke eigenschappen van dit gebied vergeten 
dreigen te worden en daardoor te weinig op het 
netvlies van bestuurders staan. Daardoor raakt de 
balans tussen het gebied en commercieel toeristisch 
gebruik ervan uit evenwicht. De druk die dit op dit 
gebied legt, samen met de onbekendheid ervan, 
heeft ons doen besluiten voor dit gebied op te 
komen en het een stem en gezicht geven bij publiek 
en overheden. 
 
Wij willen het gebied zichtbaarder maken, zodat men 
weet hoe waardevol zij is en daar rekening mee 
houdt in ontwikkelingen.  
 
Zichtbaarder door verhalen over en beelden van dit 
gebied te delen, die het verdienen om verteld en 
gezien te worden. Verhalen over het ontstaan van dit 
gebied, over de eerste boeren die ongeveer vanaf 
de 17e eeuw als echte pioniers hier een plek vonden. 
Het land hebben onttrokken aan- en beschermd 
tegen het water. Zeker in deze tijd waarin de boeren 
onder druk staan en er weinig oog meer is voor hun 
rol in het ontstaan van dit gebied en wat zij als 
beheerders voor het landschap en de natuur 
 
 

 
 
 

betekenen. Zoals bijvoorbeeld bij het 
weidevogel project, bodemverbetering en 
natuur- en cultuurbeheer en -behoud.                    
 
Verhalen ook over de Marshallhulp waardoor 
het gebied zich verder kon ontwikkelen, over 
molens en dijken, over het vervoer dat in 
plaats van over water, nu over land gaat. Over 
de vele familiegeschiedenissen, de eerste 
recreanten op zoek naar rust en eenvoud en 
daarmee het ontstaan van een unieke 
combinatie van verschillende soorten 
bewoners en hoe we hier naast en met elkaar 
leven in de afgelopen eeuwen. Dit landschap 
en elkaar respecterend en in ere houdend. 
 
Contact 
Wij hopen dat jullie dit initiatief  
wellicht willen steunen. Graag 
zouden wij jullie ontmoeten  
en ook jullie verhalen horen. 
 
Kijk op  www.iepen-lanskip-om-e-botmar.nl  
Je kunt ons ook volgen via Facebook en 
Instagram. 
Oant sjen! 
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